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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Zingen: Lied 217 vers 1, 2, 3 en 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

 

3  Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 

4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 
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Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met lied 367e 
 

 

 

 

 

Zingen: Lied 659 vers 1 t/m 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

 

3  Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 

uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 

 

4  Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
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5  Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

 

6  daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Inleiding 
 

Orgelspel (kort) 
 

Gedicht: ‘De eeuw loopt ten einde’ 
 

Hij zou beter zijn dan vorige eeuwen, onze twintigste. 
Dat kan hij niet meer waarmaken, 
zijn jaren zijn geteld, 
zijn tred is wankel, 
zijn adem kort. 
 

Er is al te veel gebeurd 

wat niet had mogen gebeuren, 
en wat had moeten gebeuren, 
is niet begonnen. 
 

De lente zou naderbij komen, 
en het geluk, onder andere. 
 

De vrees zou stad en land verlaten. 
En eerder dan de leugen zou de waarheid 

haar bestemming bereiken. 
 

Bepaalde rampen zouden 

niet meer plaatsvinden, 
oorlog bijvoorbeeld, 
en honger, enzovoort. 
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God zou eindelijk gaan geloven in een mens 
die goed en sterk is, 
maar goed en sterk 

zijn nog altijd twee mensen. 
 

Hoe moet ik leven - las ik in een brief van iemand 

aan wie ik van plan was 
hetzelfde te vragen. 
 

Opnieuw en als altijd zijn er, 
zoals uit bovenstaande blijkt, 
geen dringender vragen 

dan naïeve vragen. 
 

(Wislawa Szymborska; uit de bundel: Uitzicht met zandkorrel) 
 

Schriftlezing: Prediker 3, 1-13 

 

Alles heeft zijn tijd; er is 
een tijd voor elke aangelegenheid  
onder de hemel. 
Een tijd om te baren 

en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 

en een tijd om planten uit te rukken. 
Een tijd om te moorden 

en een tijd om te verplegen, 
een tijd om te slopen 

en een tijd om te bouwen. 
Een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 
een tijd om te jammeren 

en een tijd om te dansen van plezier. 
Een tijd om stenen weg te gooien 

en een tijd om stenen op te stapelen, 
een tijd om samen naar bed te gaan 

en een tijd om op jezelf te blijven. 
Een tijd om te zoeken 

en een tijd om zorgeloos te zijn, 
een tijd om te sparen 

en een tijd om te verkwisten. 
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Een tijd om scheuren te maken 

en een tijd om ze te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te praten. 
Een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten, 
een tijd van oorlog en 

een tijd van vrede. 
 

Dus iemand, die zich afbeult, wat  
schiet hij ermee op? Wat gaat  
hij erop vooruit? 
 

Ik heb ingezien, wat God de mens 
allemaal gegeven heeft om zich mee 
bezig te houden, en alles, wat 
hij gemaakt heeft, is mooi, op zijn tijd. 
 

Maar de mensen heeft hij meer 
tijd en duur ingegeven dan 

hun hart bevatten kan. 
De volle omvang van wat God 

tot stand gebracht heeft, - 
geen mens die erbij kan. 
 

Mij is gebleken, dat er voor de mensen 

niets beters is weggelegd dan tevreden 

te zijn, en op het goede, dat het leven biedt, 
uit te zijn.  
En verder, dit:  
als een mens geniet van eten en drinken en  
tevreden vaststelt dat zijn geploeter ook goede kanten heeft,  
is dat iedere keer een geschenk van God.  
 
(Vertaling Pius Drijvers en Pé Hawinkels) 

 



7 

 

Zingen: Lied 807 vers 1, 2, 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 

 

4  De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 

 

5  Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 

Een uitleg 
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Orgelspel 
 

Zingen: Lied 823 vers 1, 2 en 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 
 

4  Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor 
Inloophuis Wording in Hilversum. De tweede collecte is voor 
de kerk. 
 

Wording is een open huis voor eenieder die, om welke reden 
dan ook, dakloos of thuisloos geworden is. Evenals voor 
medeburgers die te kampen hebben met psychische - of 
verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden die graag 
anderen willen ontmoeten. Vrijwilligers staan altijd klaar om 
hen te begroeten. Zij doen dit werk geheel belangeloos en 
willen graag vanuit hun christelijke overtuiging medeburgers 
waar mogelijk bijstaan. 
Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor dit 
sympathieke doel. Van harte aanbevolen. 
 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel 
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Wording’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 2 juni’. 
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Zingen: Slotlied 825 vers 3, 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 

5  Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
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Wegzending en zegen,  
 door gemeente beantwoord met drie keer ‘Amen’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

��� 

 

A - men, a - men,  a - men. 
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Na de dienst is er tijd voor ontmoeting in het Honk. 

U bent van harte welkom. 

 


